De dennenboom

Elke herfst is de den weer verdrietig
Hij blijft hetzelfde, hij blijft maar groen
.heeft geen blaadjes, maar scherpe naaldjes

En daar iIs nu eenmaal niets aan te doen

Yaar het bos, het is net een kunstwerk
let prachtige kleuren, het zijn er zo veel
Het is nét of een schilder de blaadjes

Geverfd heeft met rood en oranje en geel

3ar in de winter zie je wat anders
Dan zie je bruin, want de blaadjes zijn dood
Je takken, zijn kaal, de blaadjes gevallen

ZIjn saai, de bomen zijn bloot

e staan in het zonlicht

IJn groene naaldenjas aan
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“WAls wij willen schuilen voor sneeuw of voor regen

Dan kunnen we onder zijn takken gaan staan



